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Bezinning 

Het geloof “op straat” 
Tijdens de vakantie van Ineke en mij in Zuid Spanje waren we in de 
“Semana Santa” (onze “Stille Week” voor Pasen) getuige van processies 
in Cordoba en Sevilla. Wij hadden nog nooit zoiets van zo dichtbij 
meegemaakt. Elke dag van de Semana Santa zijn er meerdere 
processies, die starten bij een kerk ergens in de stad om na vele uren, 
soms na middernacht, aan te komen bij de kathedraal. Om daar 
begroet te worden door een grote menigte die in de kathedraal op hun 
aankomst heeft staan wachten.  Een lange stoet die zich zeer –soms 
tergend - langzaam voortbeweegt door de vaak smalle straten. 
Omstuwd door duizenden, soms wel tienduizenden toeschouwers. In 
de omringende straten en pleinen zijn hele mensenmenigten op zoek 
naar een zo goed mogelijke plek om nog iets van de processiestoet te 
kunnen zien. Een stoet die bestaat 
uit (vaak heel jonge) mensen die als 
boeteling verkleed met puntmutsen 
op en in lange gewaden voort-
schrijden, afgewisseld met proces-
siewagens met vooral afbeeldingen 
van Maria, heiligen en de lijdende 
Jezus met een kruis. 
 
Processiewagens letterlijk gedra-
gen door een grote hoeveelheid 
mensen die zich keurig in het gelid 
voortbewogen. Je ziet als toe-
schouwer alleen bewegende 
voeten. En ook loopt er soms een 
muziekkorps mee, dat ingetogen 
muziek speelt. Iedere processie 
wordt georganiseerd door een van 
de vele broederschappen van een 
stad. En elke broederschap heeft 
een eigen kleur voor het boetelingengewaad. Alleen al puur logistiek 
gezien geen geringe prestatie. 
 
Voor een nuchtere protestant is het een vreemd schouwspel. Aan de 
ene kant komen er kritische vragen in je op. Aan de andere kant raak je 
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er ook van onder de indruk. Mensen die zich jaar op jaar vol toewijding 
inzetten om dit tot een gedenkwaardig gebeuren te maken. Zo 
ontmoetten we toevallig een Nederlander in boetelingenkledij, die al 
30 jaar meeloopt. Overigens zonder, naar eigen zeggen, iets met het 
katholieke geloof te hebben. Of hoe het publiek stil werd bij het 
passeren van de processiewagen met de lijdende Christus. Op de een 
of andere manier heb je toch het gevoel, hier gebeurt iets heel 
bijzonders, komen mensen in aanraking met het geloof. 
 
Opvallend is ook dat de processies, die gedurende de coronaperiode 
niet konden worden gehouden, met groot enthousiasme weer zijn 
opgepakt en zelfs groeien. En dat in deze tijd van secularisatie. Toch 
behoefte aan zingeving of deel uitmaken van “een groter verhaal”???  
 
Natuurlijk voel je ook kritische vragen opkomen. Zo zei iemand, die we 
op onze reis tegenkwamen, dat de meeste deelnemers niet in God 
geloven, maar het zien als een mooi sociaal gebeuren, als traditie en 
folklore die verbinding schept. Ook moet je als protestant toch wel even 
slikken als je al deze prachtige beelden door de straten ziet gaan.  
 
Verder zou je je kunnen afvragen of de lijdende Jezus niet voor het 
karretje van de commercie wordt gespannen. Want processies brengen 
veel mensen - van “gewone Spanjaarden” en hoogwaardigheids-
bekleders tot toeristen - op de been. En dat betekent handel. Je zou je 
zelfs af kunnen vragen of het niet veel belangrijker is dat we Jezus 
navolgen in ons dagelijkse leven dan om een veronderstelde gang van 
zaken eeuwen geleden na te bootsen. Maar wie zegt dat die twee elkaar 
uitsluiten? Wat is er mis met rituelen die steeds hetzelfde verlopen en 
daaraan ook mede hun zeggingskracht ontlenen? Zowel in de 
maatschappij (denk bijvoorbeeld aan de viering van 4 en 5 mei) als in 
de liturgie van de kerk (denk bijvoorbeeld aan de viering van de 
Maaltijd van de Heer) koesteren we rituelen die een rode draad vormen 
tussen ons verleden - en dat van de generaties voor ons - aan de ene 
kant en onze toekomst aan de andere kant. Uiteindelijk brengen 
rituelen het verleden tot leven. Niet als doel in zich, maar als 
richtinggevend en hoopgevend voor onze toekomst.  
 
Daarom is het belangrijk dat het verhaal van God en de mensen ook in 
het openbaar, “op straat”, zichtbaar en tastbaar wordt gemaakt voor 
een breder publiek Zo hebben we in Nederland op Witte Donderdag 
“de Passion”. Zo zie ik ook ons project “Johannes in het dorp” als een 
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poging om het verhaal van God en de mensen zichtbaar en tastbaar te 
maken voor een breder publiek. Het geloof hoort ook thuis “op straat”. 
 
Hans Breunese 

Pastoraat 

GroeneKerk: de bloemengroet 
 
Afgelopen zondag stond er een prachtig boeket plukbloemen in de 
kerk (zie de foto). De komende maanden gaat u dat vast vaker zien. We 
willen als groene kerk/bloemengroep kijken hoe we meer biologisch 
geteelde bloemen kunnen gebruiken en/of bloemen uit de 
Johanneshof. We willen dit graag zo oppakken omdat steeds 
duidelijker wordt dat er meer gif dan gezond is, wordt gebruikt bij de 
teelt van veel bloemen. Mogelijk heeft u berichten gelezen in Trouw of 
gezien bij Radar*.  
 
Daar was het advies zelfs om na het schikken van een bos bloemen je 
handen te wassen en om de uitgebloeide bloemen bij het restafval te 
gooien omdat het gif anders in de natuur terecht komt 
 
De tuingroep heeft een stuk grond vrijgemaakt (dank!) waar hopelijk 
nog meer eenjarige bloemen gaan opkomen. Op de foto is er net 
gezaaid. Met elkaar willen we zo op dit gebied vorm geven aan 
GroeneKerk zijn: goed zijn voor Gods Schepping. 
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         Zaaivak plukbloemen 2025         Plukboeket 11 mei 2025 

 
Afgelopen maanden hebben de diakenen bij de bloemengroet 
vermeld dat als iemand de bloemen weg wil brengen dit even gemeld 
kon worden na de dienst. Deze mededeling verdwijnt. Maar de 
mogelijkheid om de bloemen weg te brengen die blijft. Meldt u zich 
dan even na afloop van de dienst. Ook de leden van de bloemengroep 
brengen de bloemengroet van harte zelf weg.  
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de 
bloemengroep of in het boek 'Zeg het met bloemen' dat in de 
ontmoetingsruimte ligt. 
Wordt vervolgd.  
 
Namens de bloemengroep, 
Christel Eijkelenboom  
 
*Link naar de uitzending van Radar: Radar over bloemen en pesticiden 
 
 
 
  

https://radar.avrotros.nl/artikel/fragment-verboden-bestrijdingsmiddelen-op-bosjes-bloemen-61554
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Diaconie 

Armoede  
Dit was het onderwerp van een bijeenkomst van de Ring Doorn.  Het 
onderwerp werd goed en helder besproken. Wat duidelijk werd: 
armoede heeft verstrekkende gevolgen. Opgroeien in armoede geeft 
een achterstand in ontwikkeling en kansen voor de toekomst. Voor de 
geïnteresseerden onder ons: zie het boek “Armoede uitgelegd aan 
mensen met geld” door Tim ‘S Jongers (staat in de bibliotheek). 
Armoede is wat in het verborgene plaatsvindt. Het is niet leuk en soms 
is er ook sprake van schaamte. Dus voor de diaconie een opdracht waar 
wij aandacht aan willen geven. Waar mogelijk verlichting bieden. 
Hierbij hebben wij U als gemeentelid ook nodig. Uw aandacht is nodig 
bijvoorbeeld om te letten op signalen. Zo zijn we samen gemeente. 
 
De zomer komt eraan met vakantie op reis en nieuwe ervaringen 
opdoen. Voor velen heel gewoon maar er zijn ook gezinnen waar dit 
lastig of onmogelijk is. 
Zodoende hebben de diakenen onderzoek gedaan en plaatsen 
gereserveerd in de speelweek, een vakantieweek voor kinderen van 6 
tot 12 jaar, voor kinderen die niet op vakantie gaan. Via onze pastorale 
ouderling, voedselbank en gemeenteleden zijn de 12 plaatsen gevuld. 
Voor ons als diakenen een manier om aandacht te geven aan armoede 
in Leersum.  
 
Op dit moment is de tweede collecte voor het project in Ghana.  We 
zijn bezig om een keuze te maken uit projecten in de stad Utrecht.  Het 
thema is bed, bad en brood. Met name voor dak- en thuislozen (een van 
de onderwerpen die tijdens onze stamppotmaaltijd naar voren kwam).   
Opvang voor niet-gedocumenteerde asielzoekers, dagopvang of 
verblijf voor vrouwen,  Stichting Agnes en het straatpastoraat in Utrecht.  
Zodra we een keuze hebben gemaakt, zullen wij dat melden.  
Op deze wijze een verbinding maken met de stad Utrecht, maakt ook 
iets duidelijk van de landelijke kerk. Wij zijn samen kerk. 
 
Namens de diakenen 
Gijs de Raad 
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Collecten 

 
1e collecte 18 mei 2025 
Protestantse Kerk Nederland 
Missionair werk 
De kerk op social media 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: social media. Dus als je ze 
wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde, moet je 
daar zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse 
christelijke online platformen waar jongeren via social media makkelijk 
terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende 
video’s bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen 
vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent. Een eigentijdse 
manier om jongeren dagelijks te bereiken. 
 
 
1e collecte 25 mei 2025 
Stichting Exodus 
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Ex-gedetineerden 
kunnen terecht in één van de Exodushuizen, bij de ambulante 
hulpverlening en bij een vrijwillig maatje. Gedetineerden bieden we 
steun met bezoek van vrijwilligers, vaderschapstraining en het mogelijk 
maken van het contact met de kinderen. Exodus is nodig omdat 
criminaliteit nooit alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in 
criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder regel dan uitzondering.  
 

 
 

Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen 
werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na detentie 
opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Exodus wil deze 
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vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-) gedetineerden krijgen 
daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en 
te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Exodus is 
een non-profit organisatie die met professionals en vrijwilligers werkt 
vanuit vijf regio’s met ondersteuning van het verenigingsbureau. Help 
mee! Succesvolle terugkeer naar de samenleving lukt alleen als de 
samenleving zelf aan die terugkeer bij wil dragen. 
 
2e collecte 2025 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te 
leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen 
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn 
een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van 
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang 
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze 
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele 
manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen 
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge 
aanbod. 
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en 
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er 
worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen 
bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel 
werk.  
 

------------------------------ 

 

Bankrekeningen 

Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 
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Ontmoeten & Verdiepen 

 
Dinsdag 20 mei 2025 Rouw en Trouw - vertelvoorstelling 
 
Verhalen vanuit het verpleegtehuis. De verteller, Tanja Viveen, vertelt 
over deze mensen en één van hen komt zelf aan het woord. Hun 
kinderen vertellen het verhaal vanuit hún perspectief. De verhalen gaan 
over de moeiten van het ouder worden en het ingewikkelde van het 
zorgen voor een ouder, maar ook over de mooie momenten die daar 
dwars doorheen lopen. Gesproken tekst wordt afgewisseld met 
muziek.  
 
Datum:        dinsdag 20 mei  
Tijd:             20.00 uur 
Locatie:       Koningshof Doorn 
Entree:       vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) Pinnen? Graag! 
 

 
 
  

 

Namens de commissie O&V,  
Teun Monster 
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Johannes in het dorp 

‘Zomer’concert ‘Winterreis’ op zondagmiddag 25 mei 
De bekende bariton en Leersumer Maarten Koningsberger heeft in de 
zomer van 2024 in het Concertgebouw in Amsterdam afscheid 
genomen van de concerten op de grote internationale podia, maar hij 
zet zijn stem en kennis en ervaring graag in om ons in de Johanneskerk 
in Leersum een aantal onvergetelijke momenten te bezorgen.  
 
In een serie Zomer-concerten neemt Maarten Koningsberger ons mee 
in de liedkunst. Hij zal voor ons liederen zingen en erover vertellen. 
Motto is  "Luisteren met andere oren”. 
 
De Zomer-concerten zijn vernoemd naar Hans Zomer, zanger en 
Leersumer, die in 2021 overleed. Hij heeft veel betekend voor de 
Johanneskerk. Met de serie Zomer-concerten willen we zijn naam 
levend houden en hem eren.  
 

 
 
Het eerste Zomer-concert is op zondag 25 mei 2025. Dan kunt u 
luisteren naar ‘Winterreis’; muziek van Frans Schubert, tekst van Jan Rot. 
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Bas Verheijden begeleidt Maarten op de vleugel. Na afloop is er 
gelegenheid voor ontmoeting en ‘meet & greet’ met de musici.  
 
Houd deze bijzondere serie in de gaten, in het najaar is het volgende 
concert. 
 
Vrij entree; vrijwillige bijdrage na afloop 
 
Meer informatie over Johannes in het dorp, zie ook de  
website Johanneskerkleersum.nl.  
Volg ons op Facebook JohanneskerkLeersum 

 
Johan Doornenbal 
 

---------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://johanneskerkleersum.nl/
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Overig Nieuws 

 

Lieve mensen, 
De voorbereidingen voor ons zomerfeest zijn in volle gang! Zoals al 
eerder is vermeld kunnen we elkaar weer ontmoeten op 5 juli om samen 
te eten. Maar er is ook een middagprogramma voor jong en oud en 
voor iedereen die niet jong en niet oud is. 
 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, kunnen we vertellen dat 
er een gevarieerd aanbod zal zijn: er wordt een beroep gedaan op onze 
creativiteit, de zangliefhebbers komen aan hun trekken en er kan een 
spel gespeeld worden met elkaar en ook de wandelaars onder ons 
zullen blij zijn!  De activiteiten zullen worden begeleid door mensen van 
onze kerk. En natuurlijk is er ook gedacht aan de kinderen en we hopen 
dan ook dat zij zullen komen. 
 
Kortom: reserveer alvast 5 juli in de agenda!! 
 
Als er mensen zijn die willen helpen bij de voorbereidingen: heel graag! 
Geef dan Hilje of Kora een seintje. 
 
Groet,  
namens de voorbereidingscommissie 
 
Hilje Logtenberg en Kora Manenschijn 
 

----------------------------------- 
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Voorgangers de komende weken: 
 

18/05:           ds. Corine Beeuwkes, Helmond  
25/05:  ds. Diederiek van Loo 
29/05:  geen dienst (Hemelvaartsdag) 
01/06:  ds. Peter Breure, Rhenen 
08/06:  ds. Diederiek van Loo  Pinksteren 
15/06:  Frank Bosman, Tilburg 
22/06:  ds. Lennart Heuvelman 
 
Autodienst 
 
18 mei:      Nic. van Scherpenzeel  456378 of 06 44956443 
25 mei:   Sjaak Rodenburg  454002 of 06 53894600 
 
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 

Overige informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Nieuwsbrief 
In verband met Hemelvaartsdag (29 mei a.s.) graag kopij voor de 
volgende Nieuwsbrief vóór vrijdag 30 mei 12.00 uur sturen naar het 
e-mailadres: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
april t/m juni 2025:  Teus Stahlie 
juli t/m sept 2025:  Hans Neecke 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

